Hulpgoederen Transport 4 trucks naar Hongarije 2023

Zondagavond 10 september was het zover, na maanden verzamelen van spullen en het inladen van 4
trailers met allerlei bruikbaar materiaal stonden we klaar voor een rit van 1.600 km naar Tiszaszentimre
in Hongarije.

Nadat we in Ankeveen werden voorzien van het bekende
overlevingspakket en de warme woorden van Loes zijn we net
voor 18 uur vertrokken en zowel in Ankeveen als onderweg in
Bussum werden we door vele belangstellenden uitgezwaaid.

Na enkele uren begonnen de achterlichten van één van onze
trailers te knipperen en even later vielen ze helemaal uit. Dit was,
met nog een hele nacht voor de boeg te gevaarlijk. Een reparatie
onderweg was noodzakelijk. Met de handigheid van Jan, en de
ondersteunde blikken van de rest werd het probleem snel
opgelost zodat we na 40 minuten weer verder konden.

De rit werd vervolgt en iedere 4,5 uur is tijdens een korte stop
van chauffeur gewisseld. Helaas ontstond er net voorbij Budapest
een file (2 uur oponthoud). Ondanks dit oponthoud mogen we
spreken van een voorspoedige, veilige reis en kwamen we
maandag om 19 uur aan op de bestemming. De ontvangst door
ds. Gusztav Fodor en zijn gezin was als altijd, hartverwarmend en
zeer gastvrij met eten in overvloed.




De volgende dag zijn we met 2 trucks naar Ebes gereden om er daar 1,5 te lossen.

De vrijwilligers hier stonden klaar om de
materialen in hun magazijn op te slaan. Een deel
van de goederen bleef in de trailer staan om naar
Gusztav te worden gebracht.

Rond 12:00 uur weer snel naar Tiszaders, waar de 2 andere trailers nog klaar stonden. Met ontzettend
veel vrijwilligers zijn de 2,5 trailers in een snel tempo gelost. Een deel van de goederen is zelfs direct
overgeladen in busjes voor transport naar de Oekraine. De rest van de goederen werd gesorteerd en
soms zelfs overgepakt in kleinere dozen en daarna opgeslagen in het magazijn van Gusztav.

Dinsdagavond werden we door Hendrik-Jan, hij was s maandags
jarig, uitgenodigd om met z’'n allen samen met Gusztav en Aniko te
eten in een lokaal restaurant - Hendrik-Jan bedankt !

Woensdag vertrokken we in een klein busje vol goede moed naar de Hongaars — Oekraiense grens, bij
controle bleek er bij een van onze paspoorten iets niet in orde. (later bleek het een administratieve
vergissing) Het paspoort werd ingenomen. Hierdoor hebben we als groep besloten niet verder te gaan
om het hulpgoederendistributiepunt in de Oekraine te bezoeken.



Om de teleurstelling en de schrik van
alles te verzachten had Gustav snel een
vriend gebeld en konden wij met elkaar
‘s middag het nationale park
“Hortobagyi” bezoeken.

De avond werd afgesloten met een, opnieuw, prachtig diner bij Aniko en Gusztdv thuis. We hebben
genoten van het heerlijke eten en hun gastvrijheid. Maar ondanks de gezelligheid zijn we wel vroeg gaan
slapen

De volgende ochtend, donderdag 05:00 uur zijn we vertrokken, na een opnieuw voorspoedige reis
kwamen we rond 17:00 uur in Geiselwind (D) aan. Hier hebben we met elkaar de cadeaubon van SKIN
verzilvert voor een gezellig afsluitend etentje.

Na een goede nachtrust zijn we vrijdag om 7 uur
vertrokken om de laatste 600 km te rijden.

Vrijdagmiddag om 15:30 uur zijn we veilig
aangekomen in Ankeveen.

We kijken terug op een mooie, voorspoedige reis.
We hebben veel mensen blij gemaakt met alle
mooie materialen uit Nederland.




Namens de 7 mannen en 1 dame allemaal bedankt voor uw steun en

medeleven.

In 2024



